
Martijn heette hij en hij solliciteerde bij ons op de
functie van Accountmanager voor Enterprise
organisaties. Ik zie hem nog zo zitten: een energieke,
aimabele en zelfverzekerde jongeman met een goede
kop en een knap stel hersenen. Hij was op zoek naar een
nieuwe uitdaging in zijn leven en die uitdaging konden
wij hem bieden! It was a done deal. 
 
Zijn start was veelbelovend: binnen een paar weken had
hij zich de materie eigen gemaakt en het duurde dan ook niet lang
voordat hij zijn eerste opdrachten won. Martijn genoot zichtbaar
van het succes en van de positieve aandacht die hem ten deel viel. 
 
Toch was dit succes maar van korte duur. Naarmate het
jaar vorderde liep het aantal opdrachten geleidelijk aan steeds
verder terug.

Het raakte Martijn, maar desondanks ging hij schijnbaar
onvermoeibaar verder met het inplannen van klantafspraken. Pas
toen een klant contact opnam en vroeg of we nog wel zaken met
hem wilden doen viel het kwartje. 
 
Achteraf gezien bleek dat Martijn met regelmaat gewoon
thuis in bed lag. Het gebrek aan succes had hem onzeker gemaakt en
dat straalde hij niet alleen uit bij klanten, maar ook privé. 

“Midden dertig, alleenstaand, geen kinderen en als
Accountmanager ook nog eens mislukt,” zei hij met een
diepe zucht. Hij zat zichzelf overduidelijk in de weg. 

 
Als organisatie hebben we toen besloten om Martijn
drie maanden verlof te geven. Met behoud van salaris en leaseauto,
maar zonder telefoon en laptop. Het bleek goedkoper en nuttiger
dan de burn-out die op de loer lag. 

Die drie maanden heeft Martijn nuttig besteed. Onder
andere door te reizen en door (op mijn advies) op retraite te gaan.
Daar in dat klooster in Zuid Frankrijk kwam hij volledig tot rust en
bezinning. 
 
Eenmaal terug ging Martijn, bepakt en bezakt met
nieuwe inzichten en een hernieuwd vertrouwen, vol enthousiasme
weer aan het werk. 

Het zal je niet verbazen dat hij niet lang daarna zijn grootste
opdracht tot dan toe scoorde… Martijn heeft uiteindelijk nog
jarenlang bij ons gewerkt. 

Een loyalere medewerker dan hem ben ik naderhand
nooit meer tegengekomen.

Plus, onze naam als betrokken werkgever was gevestigd in de markt.

 

"Ik zie m nog
zitten;

een energieke,
aimabele en
zelfverzekerde
jongeman met
een goede kop en
een knap stel
hersenen."

Dirk Timmer


